
Streep in onderstaande woordzoeker de gezochte 

woorden horizontaal, verticaal en schuin (zowel van 

voren naar achteren als andersom) weg. Je houdt dan 

een zin of uitdrukking over die bij onze wijk hoort. 

Mail je oplossing naar wijkkrantschoneveld@hotmail.

com. Onder de juiste oplossingen verloten wij twee 

keer een diner voor twee bij de kookclub van de 

Annahoeve.

Puzzel en win! 

Winnaars puzzel april

weer evenementen om geld op te halen om daarvan 

‘extraatjes’ te kunnen regelen. Zoals een duo-fiets 

of een tovertafel, de binnentuin, maar ook uitjes 

naar bijvoorbeeld Het Onland. Dit zijn de  (kleine) 

dingen die het leven net wat mooier maken voor de 

bewoners van Schavenweide.

Na ons gesprek mijmeren we nog even na: wat een 

bijzondere vrouw met een interessant leven. Daar  

zou je wel een boek over kunnen schrijven!

Als we bij Mariet van Zanten-van Hattum 

binnenkomen, vallen veel dingen op:  nieuwe 

meubels, maar ook oudere, een mok met  

baanbrekende wiskundige formules, een houten 

luikje met een foto en uiteraard een boekenkast. 

Een open en lichte sfeer, precies zoals Mariet 

ook is.

Keuzes maken

Terwijl Mariet vertelt over het ontstaan van haar 

boek ‘Een kastje vol verhalen’, is het duidelijk dat 

ook zij zelf de inhoud ervan heeft ervaren. Als je 

na verloop van tijd kleiner moet gaan wonen, dan 

moeten er keuzes gemaakt worden. Nostalgie waart 

door je hoofd: wat neem je mee? Je kan nu eenmaal 

niet alles meenemen, want achter ieder gemaakte 

keuze schuilt een verhaal. Hoe mooi is het dat vele 

bewoners van de toren in Schavenweide hun verhaal 

hebben willen delen met Mariet, die zij op haar beurt 

weer met de wereld deelt. Het boekje ligt ter inzage 

in onze Spar.

 

Vrienden van Schavenweide

Mariet zit in het bestuur van de ‘Vrienden van 

Schavenweide’. Ieder jaar organiseren deze vrienden  
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De familie Riemersma en de familie van Maarle ontvingen een waardebon van cafetaria 't Veld.



Na een oproep van het bestuur van VvE 

Staetenhof aan het den Uylplein onder bedrijven 

in de buurt heeft Dental Clinics, gelegen aan de 

Lohmanlaan, een AED beschikbaar gesteld aan 

haar buitenmuur bij de hoofdingang.

Wat is een AED?

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. 

De AED geeft stroomstootjes waardoor het hart 

weer gaat kloppen bij een onregelmatige hartslag. 

Als er sprake is van een hartstilstand, dan moet er 

eerst handmatig gereanimeerd worden. Als er daarna 

weer een hartslag is, dan neemt de AED het verder 

over.     

Elke seconde telt

Hoe sneller iemand met een hartstilstand wordt 

geholpen door reanimatie en/of door een AED, hoe 

groter de overlevingskans. Bij een melding van een 

hartstilstand worden twee ambulances, de politie 

en buurthulpverleners opgepiept om te komen 

helpen. In Schöneveld zijn momenteel ongeveer 50 

buurthulpverleners geregistreerd.

Waar kan ik een AED vinden in de wijk?

-	 Bij Cabo aan de Lohmanlaan 23 

	 (alleen door de week tijdens de werktijden)

-	 Bij Dental Clinics aan de Lohmanlaan 21 

	 (1 AED binnen via receptie hoofdingang 

	 en 1 AED aan de buitenmuur)

-	 Bij huisartsen Liesveld en Terwiel aan de 

	 Heemskerklaan 63 (aan de buitenmuur)

Dental Clinics heeft hart voor de buurt  

AED aan de rechter buitenmuur bij Dental Clincs

Beste Spar,
Toen mijn zoon theologie ging studeren vond hij het lastig als hem gevraagd werd: 
‘Maar geloof jij dan in God?’ Tja, wat zeg je daarop, als je samen met een biertje 
in de hand aan de tap staat? Een leermeester stelde hem voor om te kiezen uit 
een van deze drie antwoorden:Zeg heel vrolijk (of zelfs spottend): ‘Ja-ha!! En jij dan? Jij toch ook, zeker?’ 
Daarmee kap je verdere vragen af. Of: ‘Dat weet ik niet, daarom ga ik juist theologie studeren.’ 
Of: ‘Als je deze vraag serieus bedoelt wil ik daar best eens met je over praten, 
maar niet hier aan de tap.’‘Want,’ zo legde deze leermeester uit, ‘zo’n vraag is eigenlijk een heel intieme 
vraag, niet eentje voor de borreltafel.’ 
Hij legde uit dat in het oude Jeruzalem, vóór de tempel, de markt lag. Daar kom 
je elkaar tegen, daar maak je contact, je praat losjes over alledaagse dingen, over 
koetjes en kalfjes. De sfeer op de markt maakt het mogelijk om iets langer te 
blijven hangen of juist snel weer weg te zijn. Als het intiemer wordt, over vragen 
die meer persoonlijk van aard zijn, dan ga je naar binnen, de tempel in. En alleen 
in het Heilige der Heilige wordt over God gepraat. Of, zeg maar, over intieme zaken 
als leven en dood.

Toen ik nog werkte, deed mijn man altijd de boodschappen. Dan kwam hij thuis 
met de laatste nieuwtjes die hij ‘op de markt’ gehoord had. Ik heb hem wel eens 
benijd om die gesprekken over koetjes en kalfjes. Zelf werkte ik als psycholoog, 
met een praktijk aan huis, in het ‘Heilige der Heilige’. Maar ik miste daardoor het 
alledaagse geleuter. 

Nu mijn man dood is moet ik zelf de boodschappen doen en kom ik vaker dan ooit 
weer op straat en ‘op de markt’. Als geen ander weet ik hoe belangrijk die markt 
is. Niet alleen voor de spullen die je er kunt kopen. Dat kan tegenwoordig ook 
online, je hebt er geen mens meer voor nodig en je komt dus ook geen mens meer 
tegen. Maar juist óók voor die alledaagse contacten. Een markt is het kloppend 
hart van een stad of buurt.
En daarom ben ik zo blij met een markt ‘om de hoek’. Niet zomaar een markt, 
nee, een Super-markt. Geleid door super-mensen met super-personeel en super-
service, zo nodig tot in huis. Wat wil een mens nog meer?Bedankt dat jullie ‘onze’ supermarkt zo mooi hebben gemaakt. 
Ik hoop er nog lang gebruik van te mogen maken.
Mariet van Zanten-van Hattum

Op woensdagavond 18 september was de opening 

van de verbouwde Spar voor de buurt. Edwin en 

Elly Legebeke en de medewerkers zagen er op 

hun paasbest uit. De buurtbewoners kwamen in 

zeer groten getale om hun Spar te bewonderen. 

Natuurlijk mocht een hapje en een drankje niet 

ontbreken tijdens deze mooie heropening.

Onder de indruk

Dat de buurt zeer onder de indruk was van de Spar 

na de verbouwing was goed te zien en te horen, 

De complimenten vlogen letterlijk door de lucht. 

Zo trots als een pauw stond stonden Edwin en Elly 

iedereen te woord en dat alles in een mooie relaxte 

sfeer zoals je meemaakt tijdens een familiefeestje.

Spar Legebeke......onze buurtSUPER 

Voor de buurt…..met de buurt

Door deze verbouwing kunnen Edwin en Elly nog 

jaren mee in Schöneveld. Het is mooi om te zien 

hoe de relatie tussen Spar Legebeke en de buurt is; 

hartelijk, sociaal maar vooral betrokken. Dit blijkt 

wel uit de grondige manier waarop buurtbewoners 

de bedrijfskantine en het magazijn aanpakten, Ook 

dit eindresultaat mag er zeker zijn!



Wist je dat er door 6 vrijwilligers, 3 heren en 

3 dames, twee keer per maand een heerlijke 

3-gangenmaaltijd wordt klaargemaakt bij de 

Annahoeve aan de Holterweg? En met succes; 

elke keer zit de tafel vol en komen er weer 

nieuwe gasten.

Liefdewerk

De vrijwilligers Henry, Albert, Alphons, Gerrie, 

Hettie en Maria koken vol liefde en met een warm 

hart voor hun gasten. Geen standaardmaaltijden, 

maar net iets anders of iets dat je thuis niet snel 

Het is een mooie dinsdag in juli als 

buurtverbinder Henk Meijer en Buurtcoach 

Mariska Meinen de bezoekers verwelkomen 

voor de lunch in de Annahoeve. Cliënten van de 

dagbesteding van Elver hebben de tafel prachtig 

gedekt met broodjes, beleg en heerlijke soep. 

Semra, eigenaresse van cafetaria ’t Veld, zorgde 

voor vegetarische snacks.

17 buurtbewoners reageerden op de cadeaubon uit 

de extra wijkkranteditie Vraag het Anna. De oudste 

deelnemers waren 95 jaar. Zij waren blij met de 

lunch. “Oud zijn valt niet mee, maar een actief leven 

helpt wel om het beter vol te houden”, zegt een van 

hen. “Ik heb nog nooit met zoveel mensen aan tafel 

De dreiging van slecht weer weerhield onze 

buurtbewoners er niet van om samen het jaarlijkse 

buurtfeest te vieren. Goede gesprekken en lekker 

eten en drinken maakten de dag compleet. We 

bedanken alle vrijwilligers die dit mooie feest 

mogelijk hebben gemaakt. Speciale dank gaat uit naar 

al onze sponsoren. Als ‘goed doel’ kozen we dit jaar 

voor een verbouwing bij Spar Legebeke; de aanpak 

van de bedrijfskantine en het magazijn.  De relatie 

tussen de projectgroep Schöneveld en Spar Legebeke 

mag warm en hartelijk genoemd worden; we staan 

altijd voor elkaar klaar onder het motto: ‘Beter een 

goede buur dan een verre vriend’.

Ik sta op een avond tijdens schoolkamp krieltjes 

te bakken voor de leerlingen,  als ‘thuis’ mij belt. 

‘Thuis’ belt mij niet zomaar. Mijn oudste zoon is 

in paniek: “Quinten is met zijn handen door het 

glas van de voordeur gegaan, er ligt overal glas 

en bloed en papa neemt maar niet op.” 

Een en al actie...

De afstand tot mijn kinderen voelt ineens enorm. 

Gelukkig zijn er buren bij: één is bezig met het 

zult klaarmaken. De cliënten van Elver helpen bij de 

voorbereidingen. Ze doen de boodschappen, helpen 

met groenten snijden en kleden de tafel feestelijk 

aan. 

Uit de wijk

De meeste gasten komen uit de wijk zelf. Voor een 

klein bedrag (€ 6,-) maken de koks een mooie en 

gevarieerde 3-gangenmaaltijd met een drankje en 

koffie of thee na. Gerrie maakt de roosters waarbij 

er steeds een koppeltje van twee koks per keer 

wordt gevraagd te koken.

Iets voor jou?

Hou je van lekker eten en gezelligheid? Reserveer 

dan via telefoonnummer 0314-344760 of kom langs 

bij de Annahoeve aan de Holterweg 138.                      

Kosteloos dineren? Ga dan snel naar de 

puzzel op pagina 8 en maak kans op een diner 

voor twee!

gezeten!” zegt een andere deelnemer. Eten aan een 

grote tafel roept herinneringen op aan vroeger, toen 

men nog met een groot gezin aan tafel zat. Sommige 

mensen kenden de Annahoeve al, voor anderen was 

het de eerste kennismaking. Buurtverbinder Henk 

maakte een aantal vervolgafspraken bij mensen 

thuis. Een mooie kans om matches te maken tussen 

buurtbewoners of met organisaties.

Heb je ook een vraag of wil je iets voor de buurt 

doen? Kom dan langs bij de Annahoeve, mail naar 

VraaghetAnna@gmail.com, of bel: 0314-377309. 

verbinden van de wonden  van Quinten, een 

ander belt de huisartsenpost, weer andere buren 

waren bezig met stoffer en blik, stofzuiger en 

schoonmaakspullen om het glas op te ruimen en 

alles weer schoon te maken. Dat geeft rust. Nu 

nog mijn oudste zoon rustig krijgen: “Je hebt prima 

gehandeld. Laat die buren maar hun gang gaan. Ik bel 

papa wel.”

Eind goed al goed

Papa, aanwezig op een ouderavond van de 

basisschool neemt meteen op, want eerst ‘thuis’ 

die belt en dan zijn vrouw…dat is niet goed. Hij 

rijdt direct naar huis en vervolgens door naar de 

huisartsenpost. Quinten heeft geluk. Er zijn geen 

pezen geraakt en hij is goed verbonden door 

betreffende buur. Inmiddels zijn de wonden genezen, 

het gaat weer goed met hem.  

Bedankt buren!

Schuif  eens gezellig aan!   

Zomerlunch in de Annahoeve: “Ik heb nog nooit met 
zoveel mensen aan tafel gezeten!” 

Buurtfeest 2019 was weer een mooi succes  

Beter een goede buur dan een verre vriend 

De vrijwillige koks: Henry, Gerrie, 
Alphons (ontbreekt), Hettie, Albert, Maria



Benieuwd naar het ontwerp Gezonde Buurt? 

Groene vingers gezocht! 

Denk mee met Klankbordgroep Lohmanlaan

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan 

Gezonde Buurt Schöneveld. Gezonde Buurt

staat voor een groene, gezellige, speel- en

beweegvriendelijke wijk voor en door bewoners.

Bewoners hebben plannen gemaakt voor meer

groen, ontmoeten en speel- en beweegmogelijk-

heden in Schöneveld. In deze plannen zijn de 

ideeën, die door volwassenen en kinderen tijdens 

verschillende bijeenkomsten en ontwerpsessies zijn 

opgehaald, verwerkt. 

Het Gezonde Buurtteam wil deze plannen graag 

aan jou, bewoner van Schöneveld, laten zien. Om 

iedereen de gelegenheid te geven de plannen te 

bekijken organiseren we een aantal inloopmomenten:

-	 Woensdag 20 november tussen	16:00 en 20:00 

	 in de Spar

-	 Zaterdag 23 november tussen 	 13:00 en 16:00 

	 in de Spar

-	 Dinsdag 26 november tussen 	 19:00 en 21:00 

	 in Annahoeve

Heb jij groene vingers en ben je niet vies van zand 

onder je nagels? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Een woning aan de Ruyslaan 18 wordt al een aantal 

jaren gebruikt als de zogenaamde Belevingswoning. 

Hier kun je zien en beleven welke mogelijkheden er 

zijn om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen 

blijven wonen.

Wij zoeken iemand die voor ons tegen een kleine 

vergoeding de voor- en achtertuin wil onderhouden. 

Klein tuingereedschap is aanwezig. Heb je interesse 

mail ons: belevingswoningschoneveld@gmail.com

De klankbordgroep Lohmanlaan gaat naast de 

parkeer- en verkeersproblematiek ook meedenken 

over de locatiekeuze van Openbare Basisschool 

Hogenkamp. Heb jij behoefte om je hierbij aan te 

sluiten? Er is nog ruimte om de groep uit te breiden 

met 2 personen. Meldt je aan via verkeerhogenkamp@

doetinchem.nl.

In juni van dit jaar is duidelijk geworden dat het 

ver/nieuwbouwplan van het huidige gebouw van 

Hogenkamp niet haalbaar is voor het groeiende 

aantal leerlingen. Er wordt daarom opnieuw gezocht 

naar een goede alternatieve en structurele oplossing. 

Samen met de klankbordgroep is gekeken op welke

plekken in de wijk er ruimte is voor extra parkeer-

vakken. Eind november wordt gestart met het aanleg-

gen van deze vakken. De locatie Houtsmastraat blijft 

hierdoor nog maximaal vijf jaar in gebruik als extra 

locatie.

Wij hopen dat op deze manier zoveel mogelijk 

inwoners van Schöneveld kennis kunnen maken met 

het ontwerp Gezonde Buurt Schöneveld.

Denk en doe mee!

Naast het ontwerp, dat komende maanden 

daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is er ook de wens 

om activiteiten met elkaar te ontwikkelen. Een plek 

gaat pas leven als bewoners er graag komen. Heb 

jij ideeën voor leuke activiteiten, dan horen we die 

graag! Mail naar gezondebuurtdtc@gmail.com

Volg ons op Twitter en Facebook 

Wijkwerk is ook op social media te volgen. Via de facebookpagina 

Wijkwerk Doetinchem en op twitter Wijkwerk_Dchem blijf je op de hoogte 

van allerlei ontwikkelingen die er bij jou in de buurt zijn. 

Het Gezonde Buurt Ontwerpteam is 

samengesteld uit wijkbewoners van de 

wijk Schöneveld. Het team vertaalde het 

afgelopen jaar de opgehaalde wensen en 

dromen naar een ontwerp 

Gezonde Buurt. 

De politie stelt alles in het werk om overvallen, straatroven en inbraken te voorkomen en de daders te 

pakken. De politie kan dit echter niet alleen.

Heb je een hond? Dan behoor je tot een bijzondere groep inwoners. Je laat elke dag de hond uit in de wijk. 

Waarschijnlijk loop je vaste rondjes en omdat je zo vertrouwd bent met de omgeving vallen afwijkende situaties 

snel op. Denk hierbij aan een onbekende in de tuin van de buren of vreemde personen die aan auto’s rommelen. 

Als je dat ziet en op dat moment de politie belt, dan help je ons enorm.

Zie je een inbraak of iets anders opvallends in de buurt? Twijfel geen seconde en bel direct 112. Geef zoveel 

mogelijk informatie. Noteer het kenteken van de verdachte auto en geef het signalement van de verdachte 

persoon door. Criminelen hebben een hekel aan oplettende burgers!

Wees Waaks!  


